
Psalm 103: 10,11 (ritmisch) 

De HEER heeft Zich, als d' allerhoogste Koning, 

Een troon gevest in Zijne hemelwoning; 

Zijn koninkrijk heerst over 't wereldrond. 

Looft, looft, den HEER, gij Zijne legermachten, 

Gij eng'len, die Hem dient met heldenkrachten, 

En vaardig past op 't woord van Zijnen mond. 

 

Looft, looft, den HEER, gij Zijne legerscharen, 

Wier lust het is, op Zijnen wenk te staren. 

Dat hemel, aard', en zee, en berg, en dal, 

Hoe ver men ook Zijn schepter ziet regeren, 

Nu Zijnen naam en grote deugden eren; 

En gij, mijn ziel, loof gij Hem bovenal. 
 

Opening  

 

Een naam is onze hope 

Een naam is onze hope, 

een grond heeft Christus' Kerk, 

zij rust in ene dope, 

en is zijn scheppingswerk. 

Om haar als bruid te werven, 

kwam Hij ten hemel af. 

Hij was 't, die door zijn sterven, 

aan haar het leven gaf. 

 

In haar drie-een'ge Here, 

nog in haar aardse strijd, 

blijft zij met hen verkeren,  

wien ruste werd bereid. 

Geef dat in uw genade, 

o God, ook eenmaal wij, 

langs uwe lichte paden, 

gaan tot der zaal'gen rei! 

 

 

 

 



Zoekt eerst het Koninkrijk van God 

Zoekt eerst het koninkrijk van God, 

en zijn gerechtigheid. 

En dit allen krijgt u bovendien. Hallelu, halleluja. 

Refrein:  

Halleluja, halleluja, 

halleluja, hallelu, halleluja. 

 

Men kan niet leven van brood alleen, 

maar van ieder woord 

dat door de Heer gesproken wordt. Hallelu, halleluja. 

 

Refrein  

 

Bidt en u zal gegeven zijn, 

zoekt en gij zult Hem zien. 

Klopt en de deur zal voor u open gaan. Hallelu, halleluja. 

 

Refrein  
 

 

Leid mij Heer’, o machtig Heiland  

 

Leid mij, Heer, o machtig Heiland 

door dit leven aan uw hand. 

Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, 

wees mijn Gids in 't barre land. 

Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider, 

vul mij met uw Geest steeds meer, 

vul mij met uw Geest steeds meer. 

 

Laat mij zijn een Godsgetuige, 

sprekend van U meer en meer. 

leid mij steeds door uwe liefde, 

groeiend naar uw beeld, o Heer. 

Brood des levens, Brood des hemels, 

voed mij dat ik groei naar U, 

voed mij dat ik groei naar U. 

 

Laat door mij uw levend water 

vloeien als een klare stroom. 

O, Heer Jezus, 't wordt steeds later 

dat uw Geest over allen koom’. 



Machtig Heiland, mijn Verlosser, 

kom, Heer Jezus, in uw kracht, 

kom, Heer Jezus, in uw kracht. 

 

Lezing / gedicht  

 

Instrumentaal intermezzo ‘Gebed des Heeren’ 

 

Onze vader 

 

Onze Vader in de hemel, 
Heilig is uw naam. 
Laat uw koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan. 
In de hemel, zo ook hier op aard'. 

Want van U is het koninkrijk, ) 
De kracht en de heerlijkheid, )2x 
Tot in eeuwigheid.) 

Onze Vader in de hemel, 
Geef ons daaglijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
Gelijk ook wij dat doen. 
Hen vergeven die ons iets schuldig zijn. 

Want van U is het koninkrijk, ) 
De kracht en de heerlijkheid, )2x 
Tot in eeuwigheid.) 

En leidt ons niet in verzoeking, 
Maar verlos ons van het kwaad. 

Want van U is het koninkrijk, ) 
De kracht en de heerlijkheid, )2x 
Tot in eeuwigheid.) 
Amen. Amen. 
 
Jeruzalem ‘Door ’s werelds nacht en stormgetij’ 
 
1.Door ’s werelds nacht en stormgetij, 
Komt ’t grote Godsrijk naderbij;  
Het rijk waarin geen smart geen pijn,  
En nimmer oorlog meer zal zijn;   
Waar mensen bruin en zwart en blank, 
Zingen een heilig lied vol dank, 
Een blij gezang ter ere van Hem 
De vorst van ’t nieuw Jeruzalem!  
 



2. Dan kent de wereld leed noch druk, 
Maar koestert zich in ’t hoogst geluk;  
Dan is het zuiver, goed en rein;  
De glans van ’s hemels zonneschijn  
Straalt over zee en berg en dal, 
En vree zal heersen overal!  
Want vol belofte is toch die stem 
Het komt!  Het nieuw Jeruzalem!  
 
Jeruzalem! Jeruzalem!  
’t Godsrijk komt op aarde neer.  
Jeruzalem! Jeruzalem!  
Het is het rijk van onze Heer.  
Jeruzalem!  Jeruzalem!  
De gouden stad met licht omstraald, 
Dei van de hemel nederdaalt, 
Jeruzalem! Jeruzalem!  
 
U zij de glorie / Kroon Hem met gouden kroon 
 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
Uit een blinkend stromen, 
Daald' een engel af, 
Heeft de steen genomen 
Van 't verwonnen graf. 
U zij de glorie, opgestane Heer! 
U zij de victorie, nu en immermeer. 
 
Kroon Hem met gouden kroon, 
het Lam op Zijnen troon. 
Hoor, hoe het hemels loflied al, 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak, mijn ziel en zing 
van Hem, die voor u stierf. 
En prijs Hem in all’ eeuwigheên, 
die ’t heil voor u verwierf. 
 
Kroon Hem, der liefde Heer, 
aanschouw Hem hoe Hij leed. 
Zijn wonden tonen ’t gans heelal, 
wat Hij voor ’t mensdom deed. 
De eng’len aan Gods troon, 
all’ overheid en macht, 
zij buigen dienend zich ter neer, 
voor zulke wondermacht. 
 



Kroon Hem, de Vredevorst, 
wiens macht eens heersen zal, 
van pool tot pool,van zee tot zee, 
’t klink’ over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom, 
wordt d’aarde weer een paradijs. 
Kom, Here Jezus, kom. 
 
Toelichting livestream en doel collecte + filmpje Willianne en Elijah 

Instrumentaal: Adagio (Bach) 
 
Psalm 146 medley  
 
JdH 
 
Prijs den Heer met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
’k Zal, zoo lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan zijn’ lof: 
’k Zal, zoo lang ik ’t licht geniet, 
Hem verhoogen in mijn lied. 
 
Normale psalmmelodie 
 
Zalig hij, die, in dit leven, 
Jakobs God ter hulpe heeft! 
Hij, die, door den nood gedreeven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop in ’t hachlijkst lot 
Vestigt op den Heer, zijn’ God! 
 
JdH 
 
’t Is de Heer van alle heeren, 
Sions God, geducht in magt, 
Die voor eeuwig zal regeeren, 
Van geslachte tot geslacht. 
Sion, zing uw’ God ter eer; 
Prijs zijn grootheid: loof den Heer. 
 
Lezing / gedicht  
 
Zegen mij (gebed om zegen) 
 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 



Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 

Vader, maak mij tot een zegen; 
Ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
Als de Bron van leven, 
Die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 

Vader, maak ons tot een zegen; 
Hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
Om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 
 
Sluiting 
 

Blijf mij nabij (4-stemmig) 
 
Blij bij mij Heer’, want d’avond is nabij. 
De dag verduistert, Heere blij bij mij!  
Als and’re hulp m’ontbreekt, ’t geluk m’ontvliedt, 
Der hulpelozen Hulp, verlaat mij niet!  
 
k’Heb U altijd van node, dag en nacht, 
slechts Uw gena verwint des bozen macht. 
Wie kan als Gij mijn Gids en Sterkte zijn?  
Blijf bij mij, Heer’, in nacht en zonneschijn!  
 


